
GA MET GOD EN HIJ ZAL MET JE ZIJN, 
JOU NABIJ OP AL JE WEGEN
MET ZIJN RAAD EN TROOST EN ZEGEN.
GA MET GOD EN HIJ ZAL MET JE ZIJN.

Deze bede uit het liedboek klinkt 
vaak in de Haagse kerken; als 
troost en bemoediging, voor oud en 
jong. En de afgelopen maanden ook 
in de Bethelkapel, plek van het 
kerkasiel voor de familie Tamrazyan 
uit Armenië.

We wensen u deze zegen en 
nabijheid van God toe voor de 
kerstdagen en het jaar 2019 
dat verwachtingsvol voor ons ligt.
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